Virginia Dementricia,
de Arubaanse rebel

Algemeen

Tijdvak 8: Tijd van burgers en stoommmachines (1800-1900)
Kenmerkende aspecten:

e De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de
industrialisatie.

Niveau: onderbouw vmbo-havo-vwo/ bovenbouw havo-vwo
Tijd: 10 min
Leerdoelen:
e Je krijgt inzicht in hoe er nu wordt gekeken naar Virginia Dementricia.



OPDRACHT

We weten niet hoe Virginia Dementricia eruit heeft gezien. In 2005 heeft
Vanessa Paulina een kamerscherm “Virginia' the rebellious Aruban slave’
gemaakt:

a. Beschrijf hoe jij vindt dat Virginia is afgebeeld. Overleg eventueel met je
buurman of buurvrouw.

b. Lees hieronder wat de kunstenaar Vanessa Paulina over haar kunstwerk
zegt:

“Ze stal de kleren van haar meesteres en paradeerde er in rond en moest daarom
geketend aan de weg werken. Maar hoeveel straf ze ook kreeg, ze bleef rebels.
Virginia heeft mij in een droom de opdracht gegeven haar tot leven te brengen. Ik
heb haar geschilderd op een kamerscherm, in al haar trots, maar met een

verdrietige ondertoon.”
- Kunstenaar Vanessa Paulina over het kunstwerk wat ze maakte van Virginia Dementricia (Volkskrant
23 februari 2018)

b. Nu je dit hebt gelezen, hoe denk je dat kunstenares Virginia heeft willen
afbeelden?

c. Vanessa Paulina komt zelf uit Aruba net als Virginia. Wat zou voor een
reden kunnen zijn dat zij Virginia wilde schilderen? Leg je antwoord uit.

d. Wat vind je van dit kamerscherm? Vind het passen bij de informatie die je
over haar hebt gekregen? Leg je antwoord uit.




BIOGRAFIE

Viginia Dementricia was een tot slaaf gemaakte op Aruba. Ze begon zich als
tiener tegen haar meester te verzetten.

Virginia kwam uit een gezin van zeven kinderen. Het hele gezin was
eigendom van een bestuurder van Aruba, Jan van der Biest. Hij had een huis
op Aruba en een kleine plantage, waar Virginia woonde en werkte.

Virginia kwam meerdere keren tegen Van der Biest in opstand. Zo stal ze
kleding en liep hiermee in het openbaar rond. Voor straf moest ze geketend
aan de weg werken. Hierna werd ze nog zeker twee keer gearresteerd.
Ondanks haar arrestaties bleef ze zich verzetten en probeerde tevergeefs te
vliuchten. In 1860 werd ze weer opgepakt vanwege ‘wegloperij en valse
beschuldiging, gepaard met oneerbiedigheid’. Ze werd acht dagen
opgesloten in de gevangenis van Fort Zoutman. Eenmaal vrij werd ze direct
weer opgepakt vanwege 'straatrumoer en verzet tegen de politie’. Ze kreeg
hiervoor veertien touwslagen als straf.

Dat jaar besloot Van der Biest Virginia te verkopen aan een slavenhouder in
Curacao. Hij verkocht Virginia voor 140 gulden. Het is onbekend hoe het met
Virginia is gegaan nadat in 1863 de slavernij werd afgeschaft.




