Nzinga Mbande,

koningin van Angola

Algemeen

Tijdvak 6: Tijd van regenten en vorsten (1600-1700)
Kenmerkende aspecten:
e Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin
van een wereldeconomie.
Niveau: onderbouw havo, vwo/ bovenbouw havo, vwo
Tijd:
¢ Vraag 1:10 min
e Vraag 2:10 min
Leerdoel:
e Je leert hoe Nzinga Mbande wordt gezien in Angola.
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FiLE

OPDRACHT

Lees of bespreek met je docent de biografie van Nzinga Mbande op F-site.nu
of in dit opdrachtenblad. Beantwoord onderstaande vragen

VRAAG 1

Bekijk de trailer van de film Nzinga, Queen of Angola uit 2013 en beantwoord
onderstaande vragen.

ilf JEE7 N

Bron 1: Koningin Nzinga ontmoet de Portugese gouverneur 1657

a. Bekijk bron 1. Tijdens haar bespreking met de Portugezen werd haar door
hen geen stoel aangeboden, de Portugezen waren er van uit gegaan dat ze op
de grond zou plaatsnemen. Dit weigerde Mbande en dus sommeerde ze een
slavin voor haar te knielen zodat ze op dezelfde hoogte als de Portugese
gouverneur kon zitten.

Waarom zou Nzinga dit hebben gedaan?

b. Bedenk waarom dit moment afgebeeld in bron 1 en te zien in de filmtrailer
een belangrijke inspiratie was voor Angolese nationalisten?
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www.youtube.com/watch?v=siCT-3I_GDE

VRAAG 2

Dit standbeeld van Nzinga Mbande in bron 2 staat in Luanda, de hoofdstad
van Angola.

a. Waarom is dit standbeeld van Nzinga Mbande in Angola neergezet? Leg je
antwoord uit.

b. Hoe denk je dat Nzinga Mbande in de geschiedenisboeken van Angola zou
worden omschreven? Leg je antwoord uit.

Bron 2: Standbeeld van Nzinga Mbande in Luanda, Angola
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BIOGRAFIE

Nzinga Mbande was koningin van Ndongo en Matamba, het huidige Angola.

Ze streed voor de onafhankelijkheid van het koninkrijk tegen de Portugezen.

De Portugezen vielen Ndongo binnen omdat zij zeggenschap wilden hebben
over de slavenhandel vanaf de Westkust van Afrika. Op dat moment was
Nzinga's broer koning, maar Nzinga werd in 1622 als vertegenwoordiger naar
de Portugese gouverneur Correia de Sousa gestuurd om over vrede te
onderhandelen. Nzinga zorgde ervoor dat het koninkrijk Ndongo
onafhankelijk van de Portugezen bleef. In ruil daarvoor bekeerde ze zich tot
het christendom, nam ze de naam Anna aan en kregen de Portugezen

medezeggenschap over de slavenhandel in het land.

Na de dood van haar broer werd Nzinga koningin. Ze streed opnieuw tegen
de Portugezen met een leger dat grotendeels werd aangevoerd door

vrouwen. Nzinga zocht daarop ook steun bij de Republiek der Zeven

Verenigde Nederlanden, die invloed wilde in dit gebied. Zo speelde zij de

koloniale machten handig tegen elkaar uit en kreeg ze haar eigen

Nederlandse soldaten om tegen de Portugezen te vechten.

Toen Nzinga in 1663 overleed, op 81-jarige leeftijd, werd ze begraven met een

pijl-en-boog in haar hand.
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